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We hebben vorige maand enkele fijne activiteiten gehad. De 

rondleiding in het klooster en het internaat van de ursulinen was top. 

De deelnemers hebben ervan genoten.  

Enkele dagen later kregen we verkeersles in een goed gevulde 

d'Ontmoeting. Wie twijfelde aan een onderdeel van de

of een verkeersbord, kreeg prima uitleg van Berenice Duvillers van 

rijschool Moderna in Haacht.  

 

Gebarentaal 

Donderdag 6 juni, om 19.30 uur in de pastorij 

 

Weet jij hoe jij jezelf kan voorstellen in 

gebarentaal ? Wil je de drempel verlagen en 

kunnen communiceren met onze slechthorende 

en/of dove medemensen? Tina Tessens laat ons 

kennismaken met de gebarentaal en we 

oefenen samen nuttige gebaren in. 

 

Tuinfeest in Betlehem, 22 juni, van 12 uur tot 18 uur 

 

Heb je een hart voor Betlehem en heb je zin in barbecue? Dan is dit 

tuinfeest iets voor jou. Je kunt kaarten kopen aan het onthaal van het 

woonzorgcentrum. Voor vegetariërs zijn er veggiekaarten. 

 

Daguitstap VRT en Vlaams Parlement, op vrijdag 27 september

 

We gaan met bus. Er kunnen 35 personen mee.  

Meer informatie hierover in de zomereditie van onze ledenkrant.
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Activiteiten  Juni Juli 

Lijndansen 3 & 17 elke maandag 

Yoga 4, 11 & 25  

FitMix 5, 19 & 26 -- 

Gebarentaal 6 juni  

BBB 10 & 24 -- 

Onderonsje 17 -- 

Bloemschikken 20 25 (namiddag) 

 

Zet in je agenda 
 

Een waardig levenseinde voor iedereen, op 21 oktober in de 

cafetaria van Betlehem 

 

Professor Wim Distelmans is in 

België een van de pioniers voor de 

erkenning van palliatieve zorg. Hij 

vocht zo’n twintig jaar geleden ook 

mee voor het recht op euthanasie, 

omdat hij vindt dat iedereen in alle 

vrijheid moet kunnen kiezen voor 

een waardig levenseinde.  

Hij zal op onze info-avond niet alleen de Belgische euthanasiewet 

toelichten, maar ook uitleggen hoe wij met een wilsverklaring ons 

eigen levenseinde zelf een richting kunnen geven. Hij zal ook onze 

vragen rond patiëntenrechten en het levenseinde beantwoorden. 

 

Praktische informatie volgt in de zomereditie van de ledenkrant. 

 

 
---------------------------------------- 

Nieuwe Europese privacywetgeving 

Als je je gegevens wilt inkijken, verbeteren of intrekken, stuur dan een mailtje naar  

leden@femma.be (Femma vzw) of naar info@femmaherent.be. 


